Liturgie-opzet kerkdienst slotzondag 10 juli 2022 GROENE TUINKERK

- Voorganger: ds Hermie Hummel

- Organist: dhr Rien Verwijs

- Thema: “Nog een keer: VAN U IS DE TOEKOMST...” (afronding jaarthema)
- Ambtsdrager van dienst: dhr Roy de Bruin

- orgelspel
- welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

VOORBEREIDING
- zingen aanvangslied (staande): lied 216 (Dit is een morgen...
- stil gebed, bemoediging en groet, drempelgebed
- inleiding op (het thema van) de slotdienst
- uitleg van de liturgische schikking
- openingsgebed, afgesloten met gezongen refrein lied 1005: ‘Christus ons licht...”
- woorden van vergeving en genade
- zingen loflied: lied 136, 1-12-13 (Loof de Heer want Hij is goed...

DIENST VAN HET WOORD
- gebed van de zondag om verlichting met de Heilige Geest
- Evangelielezing: Mattheus 28, 16-20
- zingen: lied 362, 3 (Van U is deze wereld, deze tijd...
- uitleg en verkondiging
- orgelspel
- zingen lied 913, 1 en 4 (Wat de toekomst brengen moge...
- “nog een keer het voorbije seizoen...”
- zingen lied stencil, Een toekomst vol van hoop (Sela, melodie lied 801

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
- de gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed
- bidden Onze Vader (tekst Huub Oosterhuis ‘Onze Vader verborgen...” stencil
- inzameling van de gaven
- slotlied (staande): lied 416 (Ga met God...
- wegzending en zegen,
beantwoord met het zingen van lied 415, 3 (amen, amen, amen...
- orgelspel



SLOTZONDAG 10 juli 2022

Een toekomst vol van hoop (Sela, melodie lied 801)

1 In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

2 Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

3 U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht.

4 U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht...

Protestantse Kerk

Onze Vader verborgen (tekst Huub Oosterhuis)

Onze Vader verborgen, Uw naam worde zichtbaar in ons,
Uw koninkrijk kome op aarde, Uw wil geschiede,
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood gerechtigheid is, en genade —
waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en vergeving is,
en mensen spreken als mensen,

waar kinderen helder en fris zijn, dieren niet worden gepijnigd,

nooit één mens meer gemarteld, niet één mens meer geknecht...

Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen, breek de nacht van het kwaad.

Van U is de toekomst, kome wat komt...






